
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziek zijn verandert uw leven soms ingrijpend. Het kan tijdelijk zijn of blijvend. 

Soms moet u moeilijke en ingrijpende beslissingen nemen. Er komt veel op u 

af. Mogelijk vraagt u zich af:   
● Waarom overkomt mij dit?  
● Wat staat me te wachten?  
● Wat moet ik allemaal loslaten?  
● Is mijn leven nog de moeite waard?  
● Hoe moet het met mijn dierbaren?  

 

Antwoorden op zulke vragen zijn niet eenvoudig. Misschien praat u erover 

met uw dierbaren of worstelt u er alleen mee. In beide gevallen kan de 

geestelijk verzorger bij zulke vragen rond zingeving en kwaliteit van leven een 

goede, objectieve gesprekspartner voor u zijn.  

 

In het Elkerliek ziekenhuis werkt een team van geestelijk verzorgers waar u 

een beroep op kunt doen. Gesprekken met een van ons kunnen plaatsvinden 

tijdens uw opname in het ziekenhuis maar ook als u poliklinisch in 

behandeling bent. Ook uw familieleden en naasten kunnen een beroep op 

ons doen. 

 

Een geestelijk verzorger van ons team:  
● gaat met u vertrouwelijk in gesprek, met aandacht voor wat u ten diepste 

bezighoudt of zorgen baart 
● denkt met u mee bij het maken van lastige keuzes  
● zoekt samen met u naar troost, sterkte, of aanvaarding van uw ziek zijn 

vanuit uw eigen kijk op het leven 
● geeft vorm aan een ritueel om stil te staan bij, en uitdrukking te geven aan, 
een belangrijk levensmoment   
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Afdeling Geestelijke Verzorging en Ethiek 
 T: 0492 – 59 57 34 
 E: geestelijkeverzorging@elkerliek.nl 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 
Stilteruimte en islamitische gebedsruimte 

De stilteruimte en islamitische gebedsruimte bevinden zich op de eerste verdieping en zijn dag en nacht 

geopend. De stilteruimte is een plek van bezinning waar u even op adem kunt komen en een kaarsje kunt 

branden. In de islamitische gebedsruimte kunt u terecht voor de dagelijkse gebeden en koran-lezing. 

 
Contact  

Een verpleegkundige of arts kan u naar het team Geestelijke verzorging & ethiek verwijzen. Ook kunt u 

rechtstreeks contact met ons opnemen en via onderstaande contactgegevens een afspraak maken. Aan onze 

dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Wij staan voor u klaar.  
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